"mijne heren,
het is sluitingstijd!”

explosie van deze kobaltbom zal een
radioactieve wolk veroorzaken waar-
van de vernietigingsgraad 300 000 maal
zo sterk als van de eerste waterstof-
bom is". (Lawrence, New York-Times).
. Hier hebben wij een bom, waarvan de
dodelijke radioactiviteit de aardbol ja-
renlang kan omcirkelen, totdat alle le-
ven op de aarde is uitgeblust”. (New
York-Times).
,Herhaalde atoombomexplosies zullen
leiden tot een graad van radioactiviteit
die niemand kan verdragen, waaraan
echter ook niemand kan ontkomen".
(Dr. Edgar B. Aldrian, Engelse onder-
zoeker, sept. 1954).
.Er is geen ontkomen aan de slotsom,
dat de bommen die reeds als proef tot
explosie zijn gebracht, op zekere dag
het ontstaan van talrijke invalide men-
sen als resultaat zal hebben". (Ameri-
kaanse geleerde Strauss). We behoe-
ven maar te denken aan Hiroshima,
waar heden nog ieder zevende kind
met afschuwelijke afwijkingen wordt
geboren.
.,Dan zijn er nog de bacterie- en gift-
bommen te noemen, die sinds de laat-
ste wereldoorlog, waar ze nog niet
werden toegepast, verder zijn ontwik-
keld. Met een geringe hoeveelheid van
deze gifstofbommen kan ieder levend
wezen op aarde worden uitgeroeid. Ge-
noemd wordt bijv. de bacil 'Botulinus’,
waarvan twee en een half gram vol-
doende zou zijn om 500 miljoen mensen
te doden”. (Volgens Rienecker).
Afgezien van al deze uitspraken van
ter zake kundige geleerden weten de
gelovigen op grond van Gods Woord
dat al de tekenen onzer dagen een be-
vestiging zijn voor het feit, dat de we-
derkomst des Heren dicht nabij is en
dat het sluitingsuur voor de wereld na-
dert. Daarom is het noodzakelijk om
ernst te maken met ons christendom,
en ons leven volkomen te stellen onder
Gods leiding, opdat wij ,hetzij wij le-
ven, hetzij wij sterven" — weten het
eigendom van Christus te zijn.
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het werkelijk kort voor sluitingst
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Een angstaanjagend vooruitzicht

Hoe groot is de vernietigingskracht van
de heden in de wereld opgeslagen wa-
penen? Die vraag werd gesteld aan een
hoge ambtenaar van het Pentagon. Zijn
antwoord luidde: , Wanneer we de ver-
nietigingskracht van de in de tweede
wereldoorlog door alle volken gebruik-
te wapenen bepalen op de grootte van
één centimeter, komt de vernietigings-
kracht van alle hedendaagse wapenen
op een vergelijkbare lengte van hon-
derd kilometer".

De wapenen van de vierde wereld-
oorlog

Van Albert Einstein is bekend, dat hij
op een ‘dag werd aangesproken door
een heer die wilde weten welke wapens
er in de derde wereldoorlog gebruikt
zouden worden. Prof. Einstein ant-
woordde hem: ,Welke wapens er in de
derde wereldoorlog gebruikt zullen wor-
den, kan ik u niet zeggen". Maar na
even te hebben nagedacht, voegde hij
eraan toe: ,,Maar ik weet welke wapens
in de vierde wereldoorlog gebruikt zul-
len worden''. ,,Welke wapens zullen dat
zijn?" vroeg de bezoeker. ,Stenenl!”
antwoordde de grote geleerde nadruk-
kelijk.

Met dit antwoord uitte Einstein zijn
grote bezorgdheid voor de toekomst
der mensen. Deze geleerde was van
mening, dat de volgende wereldoorlog
ons weer zou terugplaatsen in het ste-
nen tijdperk, wanneer de moderne tech-
niek onze beschaving zal hebben weg-
gevaagd en de overlevenden weer in
holen zullen wonen.

Wat brengt de toekomst?

Heeft Einstein gelijk? Zal onze bescha-
ving werkelijk zo snel verdwijnen, door-
dat ze zichzelf te gronde richt? Zal de
techniek werkelijk zulke duizelingwek-
kende hoogten bereiken dat het tot die
ineenstorting komt die de ondergang
voor de gehele wereld betekent? Zal
de techniek een zegen of een vloek
zijn? Gaan we een betere tijd tege-
moet? Komt het tot een algehele we-
reldvrede? Staan we op de drempel van
een nieuw tijdperk waarin geen oorlog
meer zal zijn en alle mensen zich zullen
verheugen in een onvoorstelbare wel-
vaart? Zal er een Verenigd Europa
komen? Waar kunnen we het antwoord
op deze vragen vinden? We gaan na of
er iemand is die werkelijk de toekomst
kent en niet afgaat op vermoedens.

Lang behoeven we niet te zoeken. De
gewenste inlichtingen vinden we in
geen ander boek dan in de Heilige
Schrift. Dat is het boek waarvan Jezus
zei: ,,Uw Woord is de waarheid" (Joh.
17:17).

God geeft inzicht
Op de bladzijden van dat heilige Boek




