Het onzichtbare koninkrijk

Heeft iemand ooit iets tegen je gezegd waardoor je anders Doe Lees
gaat nadenken dan je daarvoor deed? Hoe heeft dat je leven Mattelis 5 en
veranderd? Denk aan een een jongen van jouw leeftijd die op de Lucas 6.
berg zit en naar Jezus luistert.

(Lees Mattelis 5:1-16; Lucas 6:17-26)
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(/ ;""-"‘L Terw_ijl hij zij_n ogen afs_chermde t_(_agen he_tt zonlicht,
M zocht de jongen in de menigte naar zijn familie.
e De avond van tevoren had zijn vader gezegd

: b ~ dat ze vandaag hier zouden komen om naar Jezus

3 te luisteren. Uiteindelijk zag de jongen ze.
"Ik was bang dat ik jullie niet zou vinden", zei

hij tegen zijn moeder.
"Ik ook. Ik kan niet geloven dat er zo veel
mensen hier zijn", merkte moeder op.

"Ik hoorde dat Jezus vandaag
de leiding over zijn koninkrijk in

Zondag

Lees "Het onzichtbare
koninkrijk"

Denk Heb je je ooit als de jongen
in het verhaal gevoeld, dat het erg
lastig is om God de controle over
je leven te geven?

Bid Vraag God om Zijn

onzichtbaar koninkrijk
in jouw hart te
beginnen.
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eigen handen zou nemen," zei de jongen. O\ﬂr:)\udt, accepterre\%e\en
"Sh-h-h", zei z'n zus. "Ik denk dat

Jezus klaar is om te gaan spreken." - die
De jongen keek rond en zag een W)

heleboel mensen. Door hun kleding

en manier van praten wist hij dat sommigen

helemaal uit Jeruzalem waren gekomen. Hij

zag zelfs een aantal Farizeeén in de groep. “Zo moet jullie licht schijnen
Terwijl hij zijn aandacht weer op Jezus voor de mensen, zodat ze
vestigde, hoorde de jongen Hem zeggen, jullie goede daden zien en eer

"De manier waarop je je gedraagt, zal aan anderen bewijzen aan jullie Vader

laten zien dat je deel bent van Gods koninkrijk. Besef in de hemel."

dat je uit jezelf niks kunt doen. Je moet God de controle Mattedis 5:16

over alles in je leven geven. Door dit te doen l’i

zul je echt gelukkig worden." ¥
De jongen dacht, "k zou dat graag

willen, maar somsis het erg moeilijk."

"Als je om je heen Kijkt zie je
velen die God niet kennen," ging
Jezus verder. "Je zou dat heel erg

Lees Mattels 5:1-16.

Herschrijf de kenmerken van het
onzichtbare koninkrijk (verzen 3-12) in jouw
eigen woorden in je Bijbelschrijft.

Leer Begin met het leren van de leertekst.

dat je hongert en dorst naar
Gods koninkrijk.
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moeten vinden. Dan zul je manieren vinden om anderen over God te
vertellen. Wanneer je anderen over Hem vertelt, zul je merken dat je
echt gelukkig wordt doordat je God steeds beter leert kennen."

De jongen boog voorover en fluisterde, "Vader bedoelt Hij dat ik
mijn vrienden over Hem moet vertellen?"

"Niet alleen vrienden, zoon", zei vader. "Hij bedoelt ook
vreemden."

Jezus was niet uitgesproken. "Als je je leven helemaal
aan God geeft, geef je God de controle over hoe je je gedraagt.
Je laat dan aan anderen zien dat God in je leven is. Als anderen
een woordenwisseling of een ruzie proberen te beginnen, zal je
er alles aan doen om het te stoppen."

De jongen voelde zich ongemakkelijk. Wist Jezus dat
hij een opvliegend karakter had? Hij zou God om kracht
moeten vragen om dat te kunnen veranderen.

Dinsdag

Lees Mattels 5: 10-12
opnieuw.

Denk Hoe kun je blij zijn als
iemand je vervolgt?

Bid

Vraag God om je de kracht te
geven om blij te zijn met Zijn

vriendschap als iemand je
slecht behandelt.
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"Wanneer je Gods kind bent", zei Jezus, "zal je betere vriendschappen met
anderen hebben. Je zult proberen de dingen te zien zoals anderen dat zien."

"Zo gaat opa met iedereen om." dacht de jongen. "Misschien komen er
daarom zo veel mensen bij hem voor advies."

Zijn aandacht ging terug naar het volgende dat Jezus zei.

Jezus ging door. "Je wilt zo graag dat alles goed is tussen jou en
God, dat het zal zijn alsof je verhongert en wilt eten. God heeft
je altijd nog meer te geven.

"Maar ik moet jullie waarschuwen", ging Jezus verder.
"Als je besluit om God met je hele hart te
volgen, zal het niet gemakkelijk zijn. Mensen ¥
kunnen je belachelijk maken of slechte dingen
over je zeggen of zelfs proberen
om je kwaad te doen. Maar :
God zal voor je zorgen."

De jongen keek
naar de mensen.
Hij kon sommige
Farizeeén en
wetgeleerden
zien. Ze zagen er
niet gelukkig uit.
Misschien kenden
ze God helemaal
niet echt.

Woensdag

Lees Matteus 5:13

Proef Zoek drie zoute etenswaren
en proef ze.

Denk Hoe zouden ze smaken zonder
zout? Waarom zegt God dat wij als zout zijn?

Herinner Omdat God van ons houdt,
nemen wij zijn normen en waarden aan en
R delen die met anderen.

\ Bid Vraag God om je de kracht te
geven om "zout" toe te voegen in
het leven van anderen.



Donderdag
Lucas 6:7-26.

Lees

Vergelijk  Hoe lijkt dit stuk op het stuk in
Mattetis? Waar zit het verschil?

Verschil Wat is het verschil tussen Lucas 6:20-22
en de verzen 24-26?

"Als je een olielamp
aandoet, plaats je het nie
onder een kist zodat
niemand gebruik kan
maken van het licht",
vertelde Jezus aan
de menigte. "In plaats
daarvan zet je het op een
plek waar hij het meeste licht
kan geven. Zo zul jij zijn als je Gods
kind bent. Je zult net een licht op een bergtop zijn, Gods liefde uitstralend
naar alle mensen om je heen."

De jongen boog zich weer voorover naar zijn vader en zei, "Ik wil zo
iemand zijn waar Jezus over praat. Ik wil deel zijn van Zijn koninkrijk."

Denk Waarom denk je dat Jezus zich over deze ideeén
zowel positief als negatief heeft uitgelaten?

Bid datje een 'vreugdedansje' zal kunnen doen in
slechte tijden. Doe nu een vreugdedans of een
handstand of een radslag op een veilige plek.




"Je begrijpt wel dat je het niet uit je zelf kunt?" vroeg vader.

"Ja, Jezus zei dat God mij de kracht zal geven om het te doen",
antwoordde de jongen.

"En dat zal Hij doen," zei vader. "Volgens Jezus heb je Zijn
onzichtbaar koninkrijk nodig in je hart. Dat moet je willen met heel je
hart en het daarna delen met anderen."

"Vader, denkt u dat ik een prins zou kunnen zijn in het koninkrijk?"
bedacht de jongen.

"Ik geloof dat je dat nu al bent", glimlachte vader.

Vrijdag

Lees
Mattels 5:14-16.

Licht Doe een zaklamp aan
of (met toestemming van een
volwassene!) een kaars aan

in een donkere kamer. Houdt
het laag bij de grond, daarna
boven je hoofd. Op welke manier
schijnt er meer licht?

Denk Wat betekent het om je licht te
laten schijnen? Schrijf 3 manieren op
oe je dit in je leefomgeving kan doen.

Bid Vraag God om nog meer
kansen om jouw licht te
laten schijnen.




