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Doe Lees
Mattetis 18.

Een hart van steen
O =

Sabbat

Dediscipelen stelden Jezus

een vraag over vergeving.
Hij antwoordde door hen de
volgende gelijkenis te vertellen.
Probeer, terwijl je leest, te
bedenken op welke figuur in
het verhaal jij het meeste
lijkt. (Lees Mattelis
18:21-35; Lessen uit het
Leven van Alledag
blz. 143-149)

Lees "Een hart
van steen"
Dank God dat Hij
altijd bereid is om jou
te vergeven.

Bid

Leer Begin met het uit je
hoofd leren van je
leertekst.



"Uwe Hoogheid, de volgende zaak is gereed kent gee\" ar
om aangehoord te worden", zegt de bode.

" Stuur hem naar binnen," zegt de koning.

Een geboeide man wordt voor de koning
gebracht.

"Lees de aanklachten tegen de beklaagde O "U, Heer, bent
voor", beveelt de koning.

"De verdachte is schuldig aan het verduisteren
van miljoenen euro's uit de schatkist, Uwe
Hoogheid", leest de bode. ieder die u aanroept.”

"Heeft de \_/erdachte hierop wat te zeggen?" Psalm 86:5.
vraagt de koning.

"Uwe Hoogheid, ik heb een fout gemaakt", roept
de gevangene uit, terwijl hij voor de voeten van de
koning neervalt. Hij weet dat zijn gezin verkocht kan O
worden om te betalen voor zijn schulden.
"Vergeef mij, alstublieft”, smeekt hij. "Ik zal
elke cent terugbetalen. Mijn gezin zou niet
moeten boeten voor mijn fouten."

Terwijl hij naar de man kijkt, denkt de
koning, "Het staat in de wet. Ik mag al
Zijn bezittingen afpakken en zijn gezin
verkopen als slaven. Maar deze man heeft
gelijk. Het isniet eerlijk omzijn gezin te
laten boeten voor zjn verkeerde keuzes.

De koning wenkt de bode.

goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor

Maandag
Lees Mattels 18: 21,22.

Bereken Vermenigvuldig 70 x 7.
Hoe vaak zou je iemand moeten vergeven
volgens deze formule?

Noteer Schrijf, metingang van vandaag,
in je Bijbelschrift hoe vaak jij om vergeving
vraagt (van God, je familie, je vrienden enz.).

Bid Bedank God dat er geen
grenzen zijn aan Zijn vergeving.
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"Je kunt nu opstaan”, zegt de bode tegen de man.

De man gaat rechtop staan en probeert zijn kleren
recht te trekken.

"Ik heb een besluit genomen", zegt de koning
eindelijk. "Ik geloof dat je spijt hebt van wat je
gedaan hebt. Je bent vrij om te gaan en je mag
je baan houden. Bode, laat hem vrij."

Nadat zijn boeien zijn losgemaakt, buigt de man
zich vele malen voor de koning. "Dank u, Uwe
Hoogheid. U zult geen spijt krijgen van uw beslissing.
Dat beloof ik u." Hij gaat door met buigen en
bedanken, terwijl hij zich achteruit de zaal
uit haast.

De bode schudt zijn hoofd.

7 Lees  Mattelis 18:23-27 nog eens.

Denk Heb je ooit vergeving ontvangen voor iets wat je
niet kon maken of terugbetalen? Heb jij ooit iemand

vergeving geschonken voor iets soortgelijks? Hoe veranderde
jouw leven daarna?

Moaak Gebruik knutselmateriaal om een symbool of diagram
te maken om aan te geven hoe vergeving voor jou er uit ziet.

Vraagaan je (groot)ouders om je een verhaal over
vergeving uit hun leven te vertellen.

Bid Vraag God om je te helpen om een
vergevende christen te zijn.
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Woensdag
Mattels 18:23-27.

Lees

Doe BIijf in kaart brengen, zowel jouw
ontvangen als geschonken vergeving.

Denk na of jij je ooit hebt gedragen als
de niet-vergevende knecht. Wat had je
anders kunnen doen?

Bid Dank God voor de herinnering,
toen je voor het eerst ontdekte dat
Hij je vergeven had.

Echter, zo gauw hij het paleis
uit is, verandert de man zijn gedrag.
Hij wrijft in zijn handen en grijnst.
Nu zijn beproeving voorbij is,
heeft hij belangrijke zaken te
doen op het marktplein.

De kwijtscheldingszaak

van de dief was de
laatste zaak van de
koning voor die
ochtend en hij stuurt
de officials weg en verlaat o -
de troonzaal. De bode en andere bedienden besluiten om naar het marktplein
te gaan tot ze weer nodig zijn. Als ze door de stadspoorten rijden, horen ze
een verschrikkelijk geschreeuw. Ze stappen af om te kijken wat er gebeurt
en de bode ziet de man die net zijn schuld kwijtgescholden heeft gekregen,
schreeuwen tegen een andere dienstknecht van de koning die op de grond geknield is.

"Ik zei dat ik dat geld vandaag wilde", schreeuwt de vergeven dief. "Je wist
dat vandaag de uiterste betaaldag was."

"Alstublieft, geef me nog een kans", smeekt de tweede man. "Ik heb nog even
wat meer tijd nodig om het geld bij elkaar te krijgen. Ik zal alles terugbetalen wat
ik je schuldig ben. Ik beloof het. Heb genade alstublieft!"

"Ik ga jou geen tijd meer geven", schreeuwt de vergeven dief. "Ik lever je uit

aan de autoriteiten."
De vergeven dienstknecht trekt de man overeind en duwt hem in de richting van
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een soldaat die dichtbij staat. De soldaat
wenkt naar zijn partner en samen slepen
ze de schreeuwende man naar de gevangenis.

De vergeven dienstknecht gaat dan verder
met het doen van zijn zaken alsof er niks gebeurd is.

De bode heeft het allemaal gezien en zijn
mond valt open van verbazing. "Er is nog geen uur
voor bijgegaan sinds de koning die man heeft vergeven!"
denkt hij. "Dus dit is de manier waarop hij de
goedheid van de koning doorgesft.”

"Zag jij wat ik net zag?" vraagt een andere

bediende, terwijl hij naar de bode loopt.

"Ja! Die man verdient het niet hier op
straat te zijn, vergeven door de koning", zegt
de bode, met gebalde vuisten. Hij loopt gehaast
weg en komt minuten later terug met een
aantal van de koninklijke schildwachten.

"Wachters, breng hem naar de koning", zegt
de bode, terwijl hij naar de dienstknecht wijst.
Vier wachters grijpen de nietsvermoedende man
vast en voeren hem het marktplein af, terwijl hij
tegensputtert. Een andere schildwacht rent vooruit
om de koning op de hoogte te stellen.

©)

Donderdag

Lees Mattetis 18:1-35 nogmaals.

Denk Welk personage in het verhaal lijkt het
meest op jou? Op welke manieren?

Leg uit Wat betekent het om met je hele hart te
vergeven? Schrijf dit op in je Bijbelschrift.

Moaak Wat ben je aan het ontdekken over jouw
manier van vergeven en vergeving ontvangen?

Bid Vraag God om je helpen om te vergeven
met je hele hart.




De wachters stappen de troonzaal binnen
met de man tussen zich in en laten hem
voor de koning neervallen. De bode en de
andere bedienden volgen. De vergeven dief
duikt in elkaar waar hij neergevallen is.
"Sta op", beveelt de koning. "Is het
waar dat je een mede-dienstknecht die
jou een paar euro's schuldig was, in
de gevangenis hebt laten gooien?"
De man springt overeind.
"Ja, mijnheer, Uwe hoogheid, mijnheer,"
mompelt de man met neergeslagen
ogen. "En ik deed het alleen, omdat..."
De koning kijkt afkeurend.

"Kijk me aan! Ik begrijp
iets niet. Ik heb je een )
gigantische schuld vergeven, ~ %=
Maar toch kun je iemand die jou
een klein bedrag schuldig is niet
vergeven."

“"Neem deze man mee.

Ik wil hem nooit meer zien!"

Vrijdag

Moaak Hoe ziet je optelsom er uit?
Denk je dat Jezus bedoelde dat we
moeten tellen hoe vaak wij iemand
vergeven? Waarom wel of niet?

Lees Ezechiél 33:16 en Micha 7:19. Denk aan
iemand aan wie jij vergeving moet schenken.

Pas toe Geef en vraag vergeving aan elkaar
als gezin. Bedenk een manier om Micha
7:19 samen toe te passen.

Bid Dank God dat Hij de herinnering
aan onze zonden schoonveeg



